
 
 

 

Zondag 15 november 2020 

Kerk van de Eenheid in Christus 
Son 

 

 
 

 
 
Pianospel 
 
Aanvangswoord 
De tweede Coronagolf is een feit. Onze levens worden verder ingeperkt. We 
kunnen zelfs in de kerk elkaar niet meer ontmoeten. 
In deze situatie waarin ziekte onze levens beheerst, lezen we een verhaal over 
een vader met een zieke zoon. De vader vraagt de leerlingen van Jezus zijn 
zoon te genezen. Zij kunnen dit niet. Volgens Jezus ontbreekt het geloof. 
Geloof zo klein als een mosterdzaadje kan een berg verzetten.  
Voordat we ons afvragen wat de betekenis van Jezus’ woorden voor ons kan 
zijn, in deze tijd van Corona, steken we het Licht van het leven aan. 
 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
De melodie van lied 283 wordt gespeeld op de piano 
 
Lezen: 283:1,2,3    -    In de veelheid van geluiden 
 

1.In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
Bemoediging 

Onze helper is de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die barmhartig is vanaf het begin 
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Die het werk van zijn handen nooit loslaat 
Die alles nieuw maakt 
Want Hij is trouw tot in eeuwigheid 

 
Drempelgebed 

Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid. 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen,  

al uw liefde ons besteedt,  
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee. 
Amen. 

 
Kyriëgebed : psalm 10 Karel Eykman 
 
De melodie van lied 657 wordt gespeeld op de piano 
 
Lezen: 657: 2,4     -     Al is mijn stem gebroken 

 

2. Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
 
Samen:    Kom, Geest van God, maak onze harten open,  
                 dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheus 17:14-20  
 
Overdenking  
 
Pianospel  
 
De melodie van lied 275 wordt gespeeld op de piano 
 
Lezen: 275: 3    -     Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
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Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
En niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 
Collectedoel: Nationaal Fonds Kinderhulp actie Pepernoot 
Rekeningnummer NL80 INGB 0000 404040 
 
Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
De melodie van lied 275 wordt gespeeld op de piano 
 
Lezen: 275: 4 en 5   -     Gij zijt in alles diep verscholen 
  
 Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 
maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
Zegen 
 
Pianospel 


